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Coachen en de wereld daarbuiten
We staan erbij en kijken ernaar. Of toch niet? 

Er wordt nogal eens getwijfeld aan de relevantie van het werk van coaches. Wat 
dragen zij nu eigenlijk bij aan de praktijk van het dagelijkse leven? Wat is het be-
staansrecht van deze alsmaar groeiende groep professionals? Is het niet alleen maar  
navelstaarderij? Waar zijn zij eigenlijk mee bezig en wat levert dat nou uiteindelijk 
op?

Op de vraag naar de relevantie van het coachingswerk wordt er vanuit de beroepsgroep 
meestal met nadruk gewezen op de goede, betere en beste coachingsopleidingen,  
certificeringsmogelijkheden, kenniscentra, kwaliteitscriteria en beroepsverenigin-
gen, inclusief klachtencommissies, uitkomsten van ‘evidence based onderzoek’ en 
het monitoren van coachingsresultaten. Ik ben al sinds het ontstaan van coaching als
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vak buíten de sportwereld, ergens rond de eind jaren ’70, overtuigd van het belang 
dat goede coaching, de coaching die voorbij gaat aan symptoombestrijding, kan heb-
ben in onze samenleving. Toch begrijp ik die beperkte ‘framing’ en de kritiek die met 
de regelmaat van de klok weer eens opduikt. Ik heb het idee dat er in de taal waarmee 
coaches zichzelf en hun werk laten zien in de buitenwereld nog veel te weinig ge-
sproken wordt over de relatie tussen coaching en de maatschappelijke context. 

Terwijl Marion haar jas aan de kapstok hangt, zegt ze: “Sorry dat ik zo laat ben. Heb te 
vaak de snooze-knop ingedrukt. Kon gewoon m’n bed niet uit. Heb bijna de hele nacht 
wakker gelegen. Die beelden van de aardbevingen in Turkije en Syrië bleven maar 
door mijn hoofd spoken. Vooral die kleine kinderen die daar op blote voeten op straat 
liepen, kreeg ik niet van mijn netvlies. Het is daar nu –15 graden. Echt verschrikkelijk.”

Aangekomen in mijn werkruimte, gaat ze aan tafel zitten en zegt: “Afijn … aan die 
ellende kunnen we nu toch niets doen. Waar kwam ik hier ook alweer voor? O ja, voor 
het beter afbakenen van mijn taken en verantwoordelijkheden. Dan gaan we het nu 
maar hebben over hoe ik aan mijn leidinggevende in de eerstvolgende bila duidelijk 
kan maken dat het gewoon niet kan, wat er allemaal op mijn bord gelegd wordt. Hij 
heeft namelijk nog steeds géén idee ….”

Ik ben met mijn aandacht nog volop bij deze aardbevingsramp en moet even schake-
len om af te stemmen op wat deze vrouw nu inbrengt. Zal ik, net als zij, het wereld-
nieuws maar parkeren en ingaan op haar werkvraag? Hoe doen mijn collega’s dat? 
Hoe gaan we als coaches om met de onderwerpen uit de maatschappelijke context, de 
onderwerpen die dagelijks het nieuws domineren in relatie tot de praktische werkvra-
gen van onze coachees?

Coaching IN de context

Als ik een greep doe uit de thema’s die ik dagelijks op mijn computer voorbij zie  
komen, de onderwerpen in vakbladen, congressen, cursussen voor coaches, zie ik 
vooral aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Ik lees over bouwen aan zelfver-
trouwen, over beter omgaan met de rol van emoties in veranderingsprocessen, over 
de veiligheid vinden ín jezelf, over effectiever samenwerken en beter omgaan met 
conflicten in de samenwerking, over het beter omgaan met werkdruk en het voor-
komen en herstellen van burn-out-signalen, over de positionering van coaches in ‘de 
markt’, enz. Allemaal heel zinvol. Zeker. En toch vraag ik me af waarom ik zo wei-
nig lees over onderwerpen als klimaat, natuurrampen, de oorlog tussen Rusland en  
Oekraïne, de dreiging van wereldoorlog, over de steeds groter wordende kloof tussen 
rijk en arm? Het is een vraag die me al langere tijd bezig houdt.
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Ik ben ervan overtuigd dat de meeste coaches hun werk doen vanuit een grote maat-
schappelijke betrokkenheid. In de tijd dat ik werk als coach en in de meer dan 25 
jaar waarin ik coaches opleid, kom ik vooral collega’s tegen met een groot hart voor 
hun directe én wat verder gelegen context. Velen zijn als professional én in hun vrij-
willigerswerk werkzaam in (maatschappelijk relevante) organisaties en het publieke 
domein. De motivatie om echt verschil te willen maken ín die grotere wereld, is bij 
de meesten sterk aanwezig. Waardoor zie ik dat zo weinig terug in de taal en thema-
tieken die coaches laten zien áán de wereld? 

Gelukkig lees ik ook regelmatig publicaties van professionals die wel de grotere con-
text benoemen. Van mensen als Annette Mul bijvoorbeeld, die vanuit de visie van 
Ubuntu oog heeft voor het grotere geheel waarin we leven. Van Marten Bos die expli-
ciete aandacht geeft aan diversiteit en werken met verschillende achtergronden en 
culturen. Of van mensen die geschoold zijn in Thema Gecentreerde Interactie van 
Ruth Cohn, waarin ‘de globe’ altijd ook een onderdeel is waar het leerproces zich op 
richt. Of van collega’s die net als ik vanuit de Gestalt- en Veldtheorie werken en ge-
wend zijn om elk onderdeel in relatie te zien tot andere relaties 
in het omringende veld en ook gewend zijn om de aandacht te 
richten op wat consequent in de achtergrond blijft. Frederic Lal-
oux introduceerde afgelopen februari het nieuwe programma 
“The Week’’ waarin hij focust op klimaatverandering en wat wij 
hierin te doen hebben. Of denk aan Guus Klaren die vanuit de 
European Association for Gestalt Therapy al jaren betrokken is 
bij het Human Rights and Social Responsibility Committee. Om 
er maar een paar te noemen … Helaas zijn deze voorbeelden vol-
gens mij nog steeds de uitzonderingen op de regel. 

In het algemeen zie ik veel aandacht en ronkende reclametek-
sten voor coachingsresultaten als het verminderen van stress, 
het versterken van ‘innerlijke kracht’ en zelfvertrouwen’, het 
verbeteren van communicatieve vaardigheden, het vinden van 
passie, professioneel vuur en motivatie. Daarnaast lees ik erg weinig over wat onze 
coachees dan vanuit meer ontspanning, meer innerlijke stevigheid en vanuit die ge-
vonden ‘drive’ gaan doen in de wereld om hen heen. Wat zijn de effecten van die be-
haalde resultaten? Hoe maken we duidelijk wat onze coachees ná de coaching teweeg 
brengen in hun omgeving? Leveren zij dan een meer zinvolle bijdrage aan het oplos-
sen van de problemen op grotere schaal of blijven de acties in de dagelijkse praktijk 
beperkt tot het beter omgaan met zichzelf en hun nabije collega’s? Hoe maken wij 
als beroepsgroep helder dat ons aandachtsgebied niet alleen begint en eindigt in de 
coachingsruimte? Misschien nemen veel coaches als vanzelfsprekend aan dat goede 
coaching ín die ruimte altijd zal leiden tot goede acties in de omgeving daarbuiten, 
van dichtbij tot verder weg, en dat de buitenwereld dit ook wel zal weten en geloven?
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Angst, óók over 
wereldthema’s, beïnvloedt de 
werking van de amygdala en 
daarmee de fysieke, mentale 
en emotionele conditie van 
onze coachees. Coachen 
zonder daar expliciet 
rekening mee te houden, is 
als het bakken van ’n cake 
zonder cakeblik.
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Waar zijn bijvoorbeeld de thema’s in congressen en bijscholingsprogramma’s over 
‘leven in een kleine wereld die te groot lijkt’, ‘leren verdragen en verduren van on-
macht’ of over ‘gevoelens van verdriet, depressie en zinloosheid als zinvol signaal’? 

Misschien krijg ik te weinig post hierover in mijn inbox omdat ik zelf in een te be-
perkte bubbel leef? Lees ik onvoldoende tussen de regels door? Kijk ik gewoon niet 
goed genoeg? Is mijn zorg onterecht dat het vakgebied van coaching steeds verder 
losgezongen lijkt van maatschappelijk relevante onderwerpen? 

Leren ín een onveilige wereld

De huidige wereldthema’s zijn van grote invloed op mijn coachees en daarmee ook 
op mijn aanpak en interventies in coachingstrajecten. Net als ik worden zij beïn-
vloed door allerlei zorgen over de wereld waarin we leven en de niet rooskleurige toe-
komstscenario’s voor onze kinderen en kleinkinderen. De toenemende onvrede bij 
veel beroeps- en bevolkingsgroepen en de polarisatie in het maatschappelijke debat 
hierover, het afnemende vertrouwen in de integriteit en doeltreffendheid van onze 
leiders (lees over de toeslagenaffaire, over gevolgen van gaswinning in Groningen, 
over de enorme winsten van aandeelhouders in relatie tot de groei van voedselban-
ken) leidt tot gevoelens van verminderde veiligheid en groter wordende angst. Dit 
heeft heel concreet invloed op het niveau van spanning en stress van onze coachees 
en van onszelf. Dit beïnvloedt ook hun fysieke en emotionele weerstand, hun draag-
kracht, hun vermogen om flexibel en creatief om te gaan met de vragen en proble-
men van alledag én hun creërende vermogen rond toekomstbeelden – over loopbaan, 
zingeving en perspectief – en daarmee dus ook hun vermogen om te leren. Om te 
veranderen moet er geleerd worden; leren reflecteren op en herzien en uitbreiden 
van eigen waarnemingen, interpretaties en gedrag. Dat is niet altijd leuk en zeker 
niet simpel. Dat is topsport. Om echt te leren zijn moed, hoop en enig vertrouwen 
op een beter perspectief nodig. Als coachees bijvoorbeeld tijdens een coachingstra-
ject gaan experimenteren met meer van zichzelf laten zien in hun teams, als zij de 
niet-gevoerde gesprekken met collega’s eindelijk eens aangaan, is het belangrijk dat 
zij zich kunnen voorstellen dat dat wat goeds op gaat leveren. Dat is lastig als je je 
bedreigd voelt en gebukt gaat onder angst. Hoe kun je je een betere toekomst voor-
stellen als je die beziet door een inktzwarte bril? Hoe kom je verder in je coachings-
traject als je basisvertrouwen in mensen-in-het-algemeen aan het wankelen gebracht 
is? Dat is volgens mij zelfs schier onmogelijk als het ontbreken van die moed, hoop, 
enzovoorts niet – óók – wordt besproken. 
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Coachen alsof je neus bloedt

De coachees in mijn praktijk brengen héél soms deze wereldthema’s in als punt van 
aandacht en zorg. Meestal niet. Meestal doen zij net alsof zij en deze onderwerpen los 
staan van de onderwerpen waar zij – in eerste instantie – voor komen. Ook bij door-
verwijzers en opleiders ervaar ik weinig tot geen expliciete aandacht voor deze gro-
tere context. Pas als ik als coach hier expliciet naar vraag, blijkt in de meeste gevallen 
dat deze thematiek wél een grote invloed heeft. Vanwege de aanname dat coaching 
daar niet voor bedoeld is, vermijdt men liever het gesprek daarover. 

Het onderscheid dat Covey maakt tussen ‘cirkel van betrokkenheid’ en ‘cirkel van in-
vloed’ is een handige invalshoek om te gebruiken bij het bespreken van casuïstiek. 
Dit model is niet voor niets een van de standaardonderwerpen in opleidingen voor 
coaches. Door dit onderscheid tussen invloed en betrokkenheid te benoemen en ver-
der te onderzoeken, kunnen coachees inzien dat ze wellicht meer invloed hebben 
dan zij denken en kunnen zij hun eigen invloed vergroten. Ook kunnen zij beter  
selecteren waar ze wel en niet hun aandacht aan geven om te voorkomen dat zij lam-
geslagen worden door gevoelens van wanhoop en het onmachtige besef van de ei-
gen nietigheid in dit bestaan. Toch bekruipt mij het vermoeden dat dit inzicht van 
Covey inmiddels geleid heeft tot een beperkende norm in de dagelijkse praktijk van  
coaching. Alsof we ons in coaching alleen nog maar mógen richten op de gebieden 
waar onze coachees nog enige invloed op hebben. Alsof we het gebied daarbuiten dan 
maar links moeten laten liggen. Ver van m’n bed. Daar heb jij geen invloed op. Maak 
je niet druk over waar je niets aan kunt doen, want ja, dat is het recept voor teleurstel-
ling, frustratie en zelfs onmacht en depressie. 

Klopt mijn waarneming? En zo ja, heeft dit misschien te maken met 
een te ver doorgevoerd geloof in de impact van de puur persoonlijke 
en intra-psychische ‘staat van zijn’ van onze coachees op de maakbaar-
heid van deze wereld? Komt dit misschien voort uit de heersende over-
tuiging onder professionals dat we onze coachees vooral wat te bieden 
hebben bij het werken aan concreet te realiseren veranderingen, bij 
het oplossen van de problemen waar zij mee worstelen en dat we ons 
als gevolg daarvan afwenden van de vragen die liggen op de gebieden 
die moeilijk en niet (zomaar en simpel) veranderbaar zijn?

Waarom lees en hoor ik zo vaak over coaches die in hun praktijk de triggers uit  
de directe omgeving van de coachees inzetten als bruikbaar lesmateriaal, maar zo 
weinig over het oefenen met de signalen uit de verder gelegen buitenwereld? Waar-
om zouden vaders, moeders, collega’s, leidinggevenden wel gebruikt kunnen worden 
om in de coaching te experimenteren met effectiever gedrag, terwijl onderwerpen 
die in de media op de voorgrond staan zo weinig benoemd of benut worden in het 
werken met zinvolle casuïstiek?  
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Coachen zonder 
erkenning van 
de zorgen rond 
wereldthema’s, is 
als coachen alsof je 
neus bloedt. 
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Mensen zijn in principe altijd vrij omdat ze kunnen kiezen hoe ze omgaan met de 
prikkels in en om ons heen. Zoals een van mijn belangrijkste leermeesters, Viktor 
Frankl, stelt: “Between stimulus and response there is a space. In that space is our 
power to response. In our response lies our growth and our freedom”. Volgens mij 
is de meest belangrijke taak van coaches om hun coachees weer te herinneren aan 
die keuzevrijheid en om te faciliteren dat zij de kracht daarvan ook daadwerkelijk in 
acties omzetten. Daarbij moet dan ook aandacht zijn voor de maatschappelijke posi-
tie en achtergrond. Zo zal iemand met een vluchtelingenachtergrond lastiger ‘keuze-
vrijheid’ ervaren en zal iemand die dagelijks met racisme en/of uitsluiting te maken 
heeft soms die vrijheid helemaal niet ervaren. 

Als mensen beter leren omgaan met de prikkels en triggers die tot niet-effectieve 
emoties en stress leiden, dan zullen zij ook beter kunnen omgaan met wat in de wij-
dere wereld om aandacht vraagt. Dit is één van mijn overtuigingen, maar als we van-
uit die overtuiging in de coachingssessies onze aandacht voornamelijk richten op 
het persoonlijke ‘binnenwerk’ van de coachee als individu – het gebied van ik, mij 
en mijzelf – , is het terrein waar we onze interventies op richten toch echt te beperkt. 

Ze zit met behuild gezicht aan tafel. “De wereld is gek geworden. Echt, soms begrijp 
ik niks meer van mensen. Ik kom net uit een Zoommeeting. In ons team zit Rayan, 
iemand die jaren geleden gevlucht is uit Syrië. Uit de wandelgangen is algemeen be-
kend dat hij zo’n beetje z’n hele familie verloren heeft bij de bombardementen van 
vorige week. Maar ja… op de agenda stond de voorbereiding van de financiële plan-
ning voor komend jaar. En daar gingen we gewoon mee aan de slag. Iedereen moest 
zijn projecten en doelen presenteren en dat gebeurde dus ook. Er werd met geen wóórd 
gerept over hoe Rayan erbij zat. Of over wat dat met ons deed. Toen ik me na een half 
uur niet meer kon inhouden en hier iets van zei – natuurlijk boos en in tranen, want 
zo ben ik nou eenmaal en ik ben ook in coaching om beter met mijn emoties om te 
gaan –, kreeg ik als reactie dat dit onderwerp nu eenmaal niet paste in deze meeting. 
Onderweg hiernaartoe belde mijn leidinggevende nog om te zeggen dat ik tijdens dit 
soort bijeenkomsten zéker niet zo emotioneel en verwijtend moest doen. 

Coachees begeleiden zonder oog te hebben voor de bredere maatschappelijke context 
is als coachen alsof je neus bloedt. Als we met de werkvragen van onze coachees aan 
de slag gaan zonder rekening te houden met het feit dat zij en hun leervermogen 
sterk beïnvloed worden door de gevoelens die te maken hebben met die maatschap-
pelijke problematiek, doen we onze coachees te kort. Het is volgens mij hoog tijd om 
tijdens het werken met heel praktische en concrete werkvragen de aandacht óók te 
richten op de wereldthema’s waar zij, bewust én onbewust, mee bezig zijn. We zullen 
wel moeten, want ook als wij die thematiek niet expliciet verwoorden en integreren 
in onze sessies, worden onze coachees erdoor beïnvloed. Het negeren van de effec-
ten van die invloed wordt dan een grote remmende, blokkerende en stagnerende  
factor in coachingstrajecten. De werking van de amygdala die zo bepalend is voor het 
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vermogen om creatief om te gaan met spanningsvolle onderwerpen ís namelijk al 
voortdurend aan het werk. Niet-benoemen kan dan niet-verwerken en ook niet-le-
ren betekenen. Dit vraagt om meer expliciete taal en aandacht voor deze thema’s. 
Door ook hun gevoelens als zorg, angst en wanhoop te erkennen, kunnen we onze 
coachees ondersteunen in het besef dat hun eigen vragen en problemen een bredere 
basis hebben. Zij zijn namelijk niet de enigen die hier last van hebben. Die last is 
geen persoonlijk falen, maar een zinvol signaal van wat er in de omgeving ontbreekt, 
rammelt, uit evenwicht en zelfs echt ziek is. 

Met dat bredere perspectief voor ogen kan gewerkt worden aan de manier waarop 
coachees met hun – altijd ook maatschappelijk en cultureel bepaalde – problema-
tiek leren omgaan. Het erkennen van deze verbinding tussen het persoonlijke én 
het maatschappelijke veld is van groot belang. In plaats van onze interventies vooral 
te richten op ‘wat kun je zelf veranderen?’ kunnen we ook aandacht geven aan de 
grenzen van die veranderbaarheid. In plaats van te focussen op positief, proactief, 
optimistisch en oplossingsgericht bezig zijn, kunnen we ook de zeer reële, begrijpe-
lijke én zinvolle ervaringen van gedeeld lijden, zelfs op wereldniveau, erkennen en 
begrijpen. 

Volgens mij kunnen we als coaches in het aanbod van scholing en bijscholing, in 
workshops en in congressen meer expliciet erkennen dat we ons op dit moment re-
ële zorgen maken over de wereld. Ik denk dat we dan met onze coachingspraktijk 
een betere verbinding maken met de wereld om ons heen. Dan kunnen we óók meer 
zinvolle interventies doen als ‘maakbaarheid’ begrensd blijkt te zijn. 
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Wat we in ieder geval kunnen doen is die wereldthema’s bespreekbaar maken ín de 
coaching. We kunnen de gevoelens die daarmee verbonden zijn en waar de meeste 
mensen zo ver mogelijk van wég willen blijven, recht doen door er juist naartoe te 
gaan en ze te erkennen.

Om een draaglijke balans te vinden tussen gebieden van betrokkenheid en gebieden 
van invloed moeten we de werkelijkheid van de wereld onder ogen zien. Door vervol-
gens de daad bij het woord te voegen, kunnen onze coachees ervaren dat het mogelijk 
is om – samen met anderen – te verdragen en verduren waar we nu op korte termijn 
niets aan kunnen doen. Zo kunnen we ín de coachingspraktijk leren om elkaar bij 
te staan, te steunen en te troosten bij wat ons bezig houdt, waar we weinig tot niets  
aan kunnen doen en wat ons toch dagelijks aan het hart gaat. Dat zou fantastisch les-
materiaal opleveren om dit ook – méér – voor anderen buíten die coachingsruimte 
te doen. 
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